
10 september 

Eeuwig schilderij 

We beginnen het seizoen opnieuw met een schilderij wat naar eigen onderwerp en techniek gemaakt gaat worden. 
Per keer proberen we zo ver mogelijk te komen, maar niet zoals de gewone opdrachten, vier keer achter elkaar, 
maar 5 keer verspreid over het jaar. 
 

                       
 

 17-24 september 1 oktober eeuwig schilderij, 8, 15 oktober 

Portret van een idool  

 
Waar was je vroeger fan van? Welke muzikant of filmster of sportheld bewonder je nog steeds? 
Aan de hand van een goede foto gaan we een portret maken van je idool. Maar let op: Een idool is niet de buurman 
op de hoek maar kan een bijna mythische status krijgen. Probeer dat in het kleurgebruik (van onde meer de 
achtergrond) terug te laten zien! 
 

                                             
 

22 oktober  
Goud schilderen volgens de pop-art  methode 

 

Zoals een portret schilderen makkelijker ging door het aantal kleuren te verminderen en duidelijker te begrenzen, zo 
kun je ook inzicht krijgen in bijvoorbeeld het schilderen van een goudkleurig voorwerp door het op de computer op 
dezelfde manier te bewerken. De beamer blijft thuis, maar met een basispalet aan acrylkleuren moet het mogelijk 
zijn op overtuigende wijze goud te schilderen! 

                  
 
 
 
 



29 oktober, 5, 12 november  

Abstracte stijlen: manieren om een abstract schilderij maken 
Een combinatie van verschillende wensen van de cursisten: abstract werken, met zelfgekozen kleuren op 
een wat groter formaat.  Maar waar het vooral om draait is het onderscheid maken tussen verschillende 
vormen van abstracte kunst en een keuze maken welke je het meeste aanspreekt.  
 

          
 

       
 

19 november 26 november, 3 december eeuwig schilderij, 10, 17 december (kerstvakantie borrel) 
Een Klimt maken met collage en verf 

Wie klimt was en wat hij maakte weten de meeste mensen wel. Maar dieper ingaand op zijn stijl en 
proberen zelf op zijn manier te schilderen zal nog niet veel gedaan zijn. Toch gaan we het proberen, met 
behulp van een portretfoto, goudverf en bling-bling! 
 

                  
 

7 januari 
model tekenen 

Met houtskool tekenen van een model..we zoeken weer kandidaten! Twee per groep. Mag met kleren aan.  
 

                          
 



 

14, 21 januari 28 januari eeuwig schilderij 4,11 februari 
Een afbeelding schilderen gemaakt door A.I. (Artificial Intelligence oftewel 

kunstmatige intelligentie) 

  Niemand kan zeggen dat de Schilderclub Woerden niet met haar tijd meegaat..we laten, aan de hand van een 
aantal per toeval gekozen steekwoorden, AI een afbeelding maken. Dat wordt vervolgens het uigangspunt voor een 
schilderij! 
 

              
        
 

18 februari 
Schilderen met koffie 

Niemand kan zeggen dat de schilderclub Woerden niet van koffie houdt..niet alleen om te drinken maar 
vandaag ook om mee te schilderen! Wel met nescafe, waar we een flinke hoeveelheid van gaan maken.  
Dit wordt vervolgens als inkt gebruikt om met penseel, kroontjes- dan wel rietpen mooie kunst mee te 
maken! 

                            
 

25 februari, 4 maart, 11 maart eeuwig schilderij, 18  maart 
Een grotschildering maken met natuurlijke materialen- zoals zand, bloem, zout, ei en 

water 

Hoewel we met onze tijd meegaan, kijken we ook graag achterom..heel ver achterom dit keer, naar de 
schilderkunst van de eerste mensen. Met natuurlijke pigmenten zoals houtskool, kurkuma  op een rots-
achtige ondergrond die we ook weer zelf gaan maken.  
 

    
 



25 maart, 1, 8 april  
Vakantiefoto wordt schilderij 

Een mooie opdracht voor de landschapschilders, maar een zonnig terras of jezelf op het strand mag je hier 
ook toe rekenen..als het maar een schilderij wordt van een mooie herinnering! 
 

         
 

 15 april elkaar natekenen, borrel! 

     

                  
 

17 april Werk inleveren, 18 en 19 april expositie! 

 

    
 

 


