
Programma 2024-2025  

11 september 

Eeuwig schilderij 
We beginnen het seizoen opnieuw met een schilderij wat naar eigen onderwerp en techniek gemaakt gaat worden. 
Per keer proberen we zo ver mogelijk te komen, maar niet zoals de gewone opdrachten, vier keer achter elkaar, 
maar zes keer verspreid over het jaar. 

 
 

 

18, 25 september , 2 eeuwig schilderij, 9, 16,oktober Keuzeopdracht:  

Fauvisme of pointillisme 
Zowel het fauvisme als het pointillisme zijn twee stromingen die kleur centraal stellen, ervoor hebben gezorgd dat 
we tegenwoordig niet meer gebonden zijn aan de werkelijke kleuren van de natuur. Enerzijds analytisch en beheersd 
(pointillisme), anderzijds woest en expressief (fauvisme) zou voor een ieder een keuze gemaakt moeten kunnen 
worden uit één van de twee! Met een vrije onderwerpskeuze en formaat.  

    

                                               

 

 

23 oktober  

Stilleven met schaduw schilderen  
Met behulp van een spot gaan we schaduw schilderen, en een 
opgesteld stilleven. Oefenen en kijken, welke kleuren je nog ziet in de 
schaduw! We kijken naar het werk van hedendaagse schilder Juane Hui 
Xue 
 om te kijken hoe zij dat doet.          

 

 

 



 

30 oktober,  6, 13 eeuwig schilderij , 20, 27 november 

Een lied als inspiratie (in onderstaan voorbeeld is dat ‘ome Jan’van 

Willeke Alberti) 
Een nederlandse liedtekst van een lied dat je altijd hebt aangesproken gaan we omzetten naar een schilderij. Dat kan 
door een collage te maken van onderdelen die in de tekst voorkomen (bijvoorbeeld ‘allereerste fiets’, ‘centen’, 
‘feest’, ‘Ome Jan’en ‘ stalen tralies’) en deze gezamenlijk in het schilderij te voegen.  

 

 

  

4, 11, 18 december model schilderen 
Met houtskool tekenen, foto maken en daarna twee lessen schilderen 

       

 

 

8, 15, 22 eeuwig schilderij,  29 januari, 5 februari 

Een schilderij maken met Droste effect 
We kennen allemaal wel het beroemde Droste- logo van de verpleegster met het blikje waarop een afbeelding van 
een verpleegster met een blikje..enz. Het lijkt mij een leuke uitdaging zelf zo’n afbeelding te verzinnen, waarbij de 
voorstelling in de voorstelling herhaald wordt (een interieur met een hond met aan de muur een schilderij van een 
interieur met een hond..enz). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                        
 
 

                         

 

        

 

12, 19 februari  

Klein gebruiksvoorwerp groot schilderen tegen zwarte achtergrond. 
Kleur is licht. Dat zie je nergens zo duidelijk dan wanneer je kleur afzet tegen een zwarte achtergrond. De fotograaf 
Ton Broekhuis maakt gebruikt van deze tegenstelling in zijn fraaie natuurfotografie. Kun je deze combinatie ook 
toepassen met kleine gebruiksvoporwerpen? We gaan het uitproberen door een voorwerp uitvergroot te schilderen 
met een strakke zwarte achjtergrond. Naar de waarneming, dus het voorwerp moet meegenomen worden! 
 

                  
 
 



                 

 

        
 

 

12 , 19, 26 eeuwig schilderij  maart, 2, 9 april  

Een monochroom drieluik maken  met de primaire   kleuren 
Een foto van een groep (dieren, huizen, bergen, bomen etc) wordt in drie gelijke stukken verdeeld. Ieder stuk wordt 
geschilderd in een primaire kleur, die je lichter en donkerder maakt zodat alle nuances kunnen worden 
weergegeven.  Het resultaat is een drieluik warin de kleurenfamilie weer bij elkaar komt, wat voor een grote mate 
van harmonie zorgt! 

     

   

16 april  

Werk afmaken, borrel! 

                                                    
 

 

18 april werkstukken inleveren  - 19 en 20 april Expositie 

                                            

 

 


